
Bijbel in beeld
Een aantal voorbeelden

Overgenomen uit de Psalmen in beeld & de JC (uitgaven van Vuurbaak), en
 van de pop-up kerk in Amsterdam



Als een boom is hij, 
wortelend waar water 
stroomt, die vrucht draagt 
in het seizoen, zijn 
gebladerte zal niet 
verdorren. Tot ontplooiing 
komt al wat hij doet.

Psalm 1:3



Toch ziet u de pijn en 
het verdriet, u merkt 
het op en weegt het in 
uw hand. 

Psalm 10:14



God is geest, en wie 
hem aanbidden, 
moeten hem in geest 
en waarheid 
aanbidden. 

Johannes 4:24



Ieder die van dit water 
drinkt, zal weer dorst 
krijgen, maar wie drinkt 
van het water dat ik 
hem geef, zal nooit 
meer dorst krijgen. Het 
water dat ik geef, zal in 
hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft. 

Johannes 4:13,14



In de pop-up kerk in Amsterdam gingen 
gemeenteleden (jong en oud) allemaal met 
dezelfde bijbeltekst aan de slag. Omdat de tekst 
bij iedereen eigen gedachten en beelden opriep, 
leverde dit totaal verschillende foto’s op:



Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet 
gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de 
wildernis.

Jesaja 43: 18,19
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